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Het is vandaag Goede Vrijdag.  
 
We gedenken in het bijzonder wat er op 
Golgotha is gebeurd. Gods Zoon, Jezus, droeg 
de straf in onze plaats. Hij, een mens die God 
volkomen gehoorzaam was, is door God 
beschouwd als een grote zondaar: ‘Want Hem 
Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat wij ouden 
worden gerechtigheid van God in Hem.’  
(2. Kor. 5 : 21) 
 
Dat wil zeggen: God heeft omwille van ons 
Zijn Zoon als één en al slechtheid beschouwd. 
Hij heeft Hem voor die slechtheid – onze 
zonden – gestraft. Met welk doel? Om ons 
door onze eenheid met Zijn Zoon rechtvaardig 
te kunnen verklaren. Er treedt dus een ruil op: 
Jezus en wij verwisselen als het ware van 
plaats. Onze slechtheid komt op Jezus’ 
schouders terecht: Jezus wordt ervoor 
gestraft. En aan de andere kant: de 
gehoorzaamheid van Jezus geldt voor God als 
onze gehoorzaamheid. 
  
Deze ruil kunnen we niet zelf verdienen door 
goede daden te doen of iets dergelijks. Het is 
een geschenk van God. We hoeven het alleen 
maar te aanvaarden. We moeten alleen 
geloven dat Jezus in onze plaats gestraft is. Als 
we dat doen, scheldt God ons onze schuld 
kwijt. En meer nog: dan beschouwt Hij ons als 
Zijn kinderen. 
Onvoorstelbare rijkdom!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

KOM OOK NAAR DE 

BONDSDAG! 

D.V. 22 APRIL te Voorthuizen. 

Spreker: Ds. P. Heres 

Titel: ‘Verenigd tegen druk 

vanuit de samenleving’. 

 
Aanvang 10.30 uur. Vanaf 10 uur koffie. 

Sluiting rond 15 uur. 

 
Om alvast in te lezen: 

W.H. Velema -Christen zijn in deze wereld (1974) 

pag. 7 – 24 

T. Reinke – Altijd en overal, hoe je smartphone je 

leven verandert (2017) pag.130 – 140 

P. de Vries en M. Klaassen – Liefde die boven alles 

uit gaat (2020)  pag. 11 - 26 

 

Bijbel, kerkboek en lunch meenemen. 

Adres:Dorpskerk Kerkstraat 35, 3781 GA 
Voor vragen: br. H. C. de Marie Tel: 0318-306421 

Email: bondsdag 2023@gmail.com 

 

U en jij , kom naar Voorhuizen 

en laat je verrassen door de 

broeders en zusters uit 

Amersfoort! 
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U hebt allemaal de concept notulen van de ALV 
ontvangen. Op diezelfde dag was er ’s middags 
een bijeenkomst met de leden van de 
jongerenverenigingen.  
Daar heeft ds. C. Koster gesproken over het 
bidden. Zijn inleiding droeg als titel ‘Het vurige 
gebed” met als ondertitel ‘Bidden als Elia’.  
 
In Jak. 5 : 17 en 18 wordt Elia genoemd. ‘Elia was 
een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed 
dat het niet zou regenen, en het regende niet op 
de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad 
opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde 
bracht haar vrucht voort.’  
Deze geschiedenis wordt beschreven in 1 Kon. 17 
en 18. Het gebed van Elia speelt daar een 
belangrijke rol en wordt door Jakobus als 
voorbeeld genoemd voor het gebedsleven. Elia, 
een mens zoals wij. Hij is niet anders als wij. Wat 
is dan het geheim van Elia’s gebed? Zodat wij ook  
vurig kunnen bidden?  
Vier punten vragen daarbij onze aandacht. 

- De eer van God zoeken. Niet op jezelf 
gericht zijn. Eerst Zijn koninkrijk zoeken.  
Daarna ons brood, ons leven… 

- Niet op afgoden vertrouwen. Er tegen 
strijden. Onze afgoden wegdoen. Denk 
b.v. aan je mobiele telefoon. 

- Ten volle vertrouwen op God. Bidden in 
het vertrouwen dat Hij luistert. Je leven 
overgeven aan Hem. 

- Volharden in het gebed. Net als Elia. 
Verwachtingsvol. Niet de moed opgeven. 
Hij is bij machte om iets te doen op Zijn 
tijd. Daarom het blijvend verwachten van 
Hem.  

 
Aan de hand van verschillende 
gesprekspunten werd er samen open en 
persoonlijk over doorgesproken. Zo kan het 
zijn dat je gebedsleven weer wat inzakt. Dan 
mag je weer opnieuw beginnen. Hij wil je 
daarbij helpen. Vraag Hem daar dan ook om.  
 
Na afloop werd er nog gezellig met elkaar 
doorgepraat onder het genot van een hapje 
en een drankje. Met dank voor de uitstekende 
zorg van het kostersechtpaar broeder en 
zuster Wienen uit Dalfsen.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


