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Van de voorzitter  

 

Gods bestaan. 

Joh. 5 : 17: “Maar Jezus antwoordde hun: Mijn 
Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook”.  

Jezus zegt in deze tekst: mijn Vader werkt. Dat zijn 
woorden om over na te denken.  

De hoge, enige, eeuwig levende God is actief. 
Maar is dat nou allemaal wel zo duidelijk? Is dit 
geen ongrijpbare, onbegrijpelijke boodschap? 
Want als God werkt hoe kom je dan te weten wat 
Hij doet? Hoe kom je daar dan achter? En wie 
maakt ons al dat werk duidelijk?  

Wanneer je er op wijst dat God werkt, dan kan je, 
denk ik, wel op een pittige discussie rekenen. 
Want mensen verlangen dat een machtige, 
almachtig werkende God precies dat moet doen 
wat past in onze eigen menselijke idealen. Hij zal 
een sociale harmonie moeten brengen, vrede 
onder de volken en een steeds betere wereld.  

Zeg je nu dat God werkt; dan zul je misschien wel 
horen: ik merk daar niks van.  

Wij, mensen, moeten zelf hard werken voor ons 
brood. En voor de vrede op aarde moeten politici 
zware gesprekken voeren. En in de 
coronapandemie moesten artsen en verplegend 
personeel zware inspanningen leveren. Waar zie 
je nu dat werk van uw werkende God? Wijs me 
eens klip en klaar aan wat Hij doet.  

Ik wil u vragen om u heen te kijken, denkt u dat de 
wereld er zo mooi uit zou zien als het allemaal aan 
de mens ligt? 
Ziet u hoe mooi de natuur is met alle dieren die 
daar in leven.  En niet te vergeten het menselijk 
leven, het menselijk lichaam. Hoe knap dat 
geschapen is. Zo knap zelf dat er zelfs in 2023 nog 
zaken over het menselijk leven niet uitgelegd  

kunnen worden door de wetenschap.  Gewoon 
weg omdat de mensen er nog niet voldoende 
kennis van hebben. Als de mens niet alles 
beheerst, dan moet God er toch zijn? De God Die 
alles geschapen heeft! 

En dan staat er in Johannes 5:17: God werkt. 

Wilt u daar meer van weten, dan vraag ik u om 
Gods Woord te openen, de Bijbel. Daar staat 
beschreven dat God werkt en hoe Hij werkt. Dat is 
een prachtige boodschap. We zeggen niet voor 
niets het blijde Evangelie! 
Bijbelstudie , alleen , in het gezin, of op vereniging 
dat is niet vrijblijvend, dat moeten we willen. 

Daarom vraag ik u en jou: ken het werk van Jezus 
Christus.  

Geloof Zijn heil en troostrijk Woord dan zult u met 
Hem en met de Vader leven.  

Want nooit zal God zijn machtig werk stoppen. 
Dat is de zekerheid die Jezus Christus ons geeft 
door zijn Woord en Geest.  

Betekent het dan dat je geen verdriet meer zal 
hebben? Nee, verdriet zal bestaan en dan biedt de 
Here je troost, en geeft je een Toekomst vol van 
hoop. 

Met een hartelijke groet, 
Pieter Nanninga 

 
       
 
 

Het Bondsbestuur wenst u voor 2024 een 
goed en gezegend verenigingsjaar toe in het 
vertrouwen dat “onze God Dezelfde blijft en 

aan Zijn jaren  geen einde zal komen”. 
(naar Ps. 102 : 28) 
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Alle verenigingen hebben de gelegenheid gehad 
om kandidaten voor te dragen voor de komende 
twee vacatures in het Bondsbestuur. Daarvan is 
door een enkele vereniging gebruik gemaakt. Er is 
maar 1 kandidaat voorgedragen. Dat betekent dat 
er in ieder geval één vacature blijft bestaan. 
 
Misschien hebt u er helemaal niet over nagedacht, 
misschien is het aan uw aandacht ontsnapt…of 
misschien heeft u de mail van de bond gewoon 
aan de kant gelegd. Denkt u er nog eens over na 
om u kandidaat te stellen voor dit werk. Dat 
bestaat voornamelijk uit meedenken, mee 
organiseren en mee ontwikkelen.  
U hoeft niet bang te zijn voor lange reistijden om 
te vergaderen. Dat doen we doorgaans online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EEN KONING NAAR GODS WIL 
 
Het is adventstijd. We leven toe naar de viering 
van Christus geboorte. En we leven toe naar de 
Wederkomst van Hem. De schets met 
bovengenoemde titel heeft als ondertitel ‘Over 
het messiaans koningschap van David en Salomo’. 
David en Salomo zijn aangesteld door de HERE en 
in opdracht van Hem gezalfd om koning te zijn 
over Zijn volk. Zij hebben in hun optreden iets 
mogen laten zien van het koningschap van dé 
Gezalfde, die later komen zou: onze Here Jezus 
Christus. In hun regering toonde de HERE dat Hij 
op weg was naar de Messias en naar Zijn 
vrederijk. De bedoeling van de schetsenbundel is 
vooral om dat goed te laten uitkomen. Daarom 
wordt aan het einde van de schetsen ook steeds 
aandacht gevraagd voor “het werk van de HERE in 
deze geschiedenis”.  
De titel is ontleend aan de laatste regels van 
Psalm 89 : 8 (berijmd): “Gij, Heilge Israëls, Gij zelf 
hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een 
schild van heil gegeven”.  
 
In de geschiedenis van David en Salomo is 
duidelijk te zien dat zij geen volmaakte koningen 
zijn geweest. Toch geeft de Bijbel alle reden om 
hen ‘koningen naar Gods wil’ te noemen. 
Koningen die waren wat God wílde dat ze waren: 
leiders van Zijn volk op weg naar Koning Christus. 
En op Christus kan die titel dan zonder enige 
reserve worden toegepast: Zijn Koningschap 
beantwoordt in alle opzichten aan Gods 
bedoeling. 
 
De schetsen over David en Salomo worden 
voorafgegaan door een schets over de wet voor 
de koning. (Deut.17 : 14 -20). Aan het eind van het 
boekje vind je een schets, de 12e, over Psalm 72. 
In die psalm wordt op een prachtige manier het 
messiaanse koningschap bezongen.  
De Joden kenden een indeling van de Bijbel in drie 
delen: de wet van Mozes, de profeten en de 
geschriften (of de psalmen). Je vindt die driedeling 
ook in Lucas 24 : 44. Daar maakt de Here Jezus 
Zelf duidelijk dat in elk van die drie delen over 
Hem gesproken wordt. Deze schetsenbundel laat 
zien dat dat ook geldt van Zijn Koningschap. Ook 
in de boeken van het oude verbond schittert de 
ster van onze Koning – en Hij heeft ons heel wat 
te zeggen.  
 
Bestel deze schets voor maar 1 Euro via de site. 
  

RESERVEER IN UW 

AGENDA EN IN DE 

 

Wordt u het nieuwe 
bondsbestuurslid? Denk daar een 

serieus over na. En stel u 
kandidaat. Laat uw vereniging dat 
doorgeven voor 5 januari a.s.. via 

bijbelstudiebonddgk@gmail.com 


