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Bondsdag in Voorthuizen / auteur: B. de Roos  
 
Op zaterdag 22 april 2023 werd de jaarlijkse 
Bondsdag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond 
gehouden. Zo’n 120 verenigingsleden en 
belangstellenden waren naar Voorthuizen 
gekomen.  
 
Voorzitter P. Nanninga wees in zijn 
openingswoord op de opdracht die wij hebben:  
beantwoorden aan het doel dat God met ons 
leven heeft. Wij moeten de Schrift niet ‘naar ons 
zelf toe lezen’. Blijf in het spoor van de Bijbel! 
 
Ds. P. Heres, herder en leraar van De 
Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken, wees 
er in zijn lezing op dat de druk vanuit de 
samenleving gaandeweg groter wordt. ‘Gelijkheid’ 
is in onze tijd een kernwoord, zeker waar het om 
de positie van mannen en vrouwen gaat. Dat 
hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Maar de kerk 
behoort wel een ander startpunt te kiezen. 
Namelijk: wat vraagt de Heere van ons? Het is 
belangrijk dat in christelijke gezinnen een 
eigentijds antwoord op die vraag gegeven wordt. 
Een goede opvoeding van jonge kinderen is 
cruciaal. 
Maar betekent dat dat een vrouw een opleiding 
ongebruikt moet laten? En trouwens: de 
hypotheek moet wel betaald worden. Die 
hypotheek kan ook een strik van de satan zijn. 
We zullen, als het over deze dingen gaat, een 
open oog moeten hebben voor hedendaagse 
ontwikkelingen! 
De spreker wees ook op het begrip ‘gender’: dat is 
niet het geslacht, maar hoe je je voelt. Voel je je 
een man of een vrouw? Vanuit de kerk is daar 
vaak scherp over gesproken. Mensen zeggen 
bijvoorbeeld: ‘Het praktiseren van homoseksuele 
relaties mag niet’. Dat is Schriftuurlijk. Maar op dit 

terrein is het eerst en vooral belangrijk om naast 
iemand te staan en in liefde met de naaste te 
spreken. Laten we mensen niet op voorhand 
afwijzen. Zeker onze jongeren niet! 
Velen zijn vandaag bezorgd over de polarisatie in 
de maatschappij: mensen staan op allerlei 
terreinen tegenover elkaar. Het coronavirus was 
daar een katalysator, een aanjager van. Welke 
invloed heeft die polarisatie binnen de kerk? Er is 
soms wel iets van te merken, bijvoorbeeld als het 
gaat om de stikstofproblematiek. Ook in de kerk 
moeten we oppassen voor de tijdgeest. Ongewild 
gaan we zomaar een soort loopgravenoorlog 
voeren. Voor we ’t weten verzeilen we bovendien 
in ongewenst groepsdenken. 
En dan is er nog het individualisme: we verliezen 
onze broeders en zusters en de kerkenraad uit 
beeld. Thuis leiden we ons eigen leven. Maar hoe 
is het in de kerk? ‘Is de preek wel voldoende op 
mij toegesneden?’. ‘Sluit de eredienst wel 
voldoende aan op mijn wensen?’. Als de zondag 
voorbij is gaan we weer onze eigen gang.  
De vraag is of we elkaar ook in déze tijd nog 
kunnen aansporen in het geloof. Tijdens 
verenigingsavonden komt het aan op 
fijngevoeligheid, op geduld en op 
zachtmoedigheid. 
Laten we niet net doen alsof dit alles heel nieuw 
is. Ook in de tijd van het ontstaan van het Nieuwe 
Testament was de kerk een minderheid. Het 
denken van deze wereld is verduisterd door de 
zonde. De satan probeert ons op allerlei manieren 
te verleiden om bij onze goede God vandaan te 
lopen. Laten we het ons realiseren: individualisme 
is de dood voor een christen! Het is heel goed om 
de wereld en haar denkbeelden goed te kennen. 
En wat zetten wij daar tegenover? Stevig 
Gereformeerd onderwijs is van belang. Laten we 
de druk vanuit de samenleving niet met angst 
tegemoet treden. Angst is een slechte raadgever! 



 
De Bondsdag was ook gezellig. Er was veel tijd 
voor onderlinge ontmoeting. Mensen uit 
verschillende hoeken van het land kwamen elkaar 
weer tegen en praatten graag even bij. Velen 
deden de soep en de kroketten alle eer aan.  
Op het programma van de Bondsdag stonden ook 
muzikale intermezzo’s. Dominee de Marie bleek 
een begaafd amateurfluitist. Broeder Lamberink 
en zuster Steenbergen lieten het orgel bijna 
meezingen. 
 
In de groepsbesprekingen werd duidelijk dat 
dominee Heres ons huiswerk meegegeven heeft. 
De gedachtevorming over de druk van de 
samenleving en onze reactie daarop is nog lang 
niet afgerond. Er is werk aan de winkel! 
 
De verenigingen in Lutten mogen de volgende 
bondsdag organiseren. Die vindt, zo de Heere wil, 
plaats op zaterdag 20 april 2024. We zien er nu al 
naar uit!     
 
Hierbij enkele foto’s van de Bondsdag die zijn 
gemaakt door br. Koster.   
 

 
 
Onze voorzitter br. Pieter Nanninga 
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